
Trainingsdagen Frankrijk september 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindelijk is het dan zover. We gaan voor twee dagen trainen in Frankrijk. Samen met een leuke groep 
mensen zijn we zondag 9 september vertrokken richting Chaumont-en-Vexin, waar we zullen 
verblijven in een leuk hotelletje, vlakbij de trainingsvelden.  
 
Onze eerste stop zal de jachtwinkel in Boves zijn, waar we de nodige kleding en hondenspullen nog 
snel even willen aanschaffen voor het nieuwe jacht- en wedstrijd seizoen. Omdat de jacht hier in 
Frankrijk komend weekend geopend wordt, is deze winkel lekker vandaag, op zondag, geopend. En 
dat vinden we toch vervelend joh………. 
Deze jachtwinkel is ook tevens de ontmoetingsplaats waar we Jolanda en Onno treffen. Gijs was al in 
Zundert bij ons in de auto gestapt en inmiddels zijn we dus al met z’n vijven. Adrie en Armand zullen 
vanavond ook bij ons aansluiten, maar Armand had vandaag nog een wedstrijd en “vervelend” 
genoeg had hij een kwalificatie gelopen en moesten ze tot het einde blijven (Is trouwens een 1e Zeer 
Goed geworden). 
Rond een uur of twaalf arriveerden Adrie en Armand uiteindelijk en was ons groepje compleet. 
Na wat gekletst te hebben is het dan toch echt bedtijd. Morgen moeten we vroeg op, want om 8.15 
uur vertrekken we richting het Domein. 
 
Als iedereen eindelijk op bed ligt, wacht er nog een klusje voor Eric en mij. Jolanda en Onno zijn 
morgen 20 jaar getrouwd en dat mogen we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Stiekem heb ik 
in overleg met Sylvie (dochter van Jolanda en Onno) het nodige doorgenomen. Vanuit Nederland heb 
ik een spandoek, ballonnen en slingers mee genomen. De auto en de buitenkant van hun kamer 
krijgen een complete metamorfose. Wel hebben we alles op ons teentjes moeten doen, want die 
honden van hun hebben niet graag dat je aan de auto zit. Tenminste dat zeiden Jolanda en Onno. 
Nou, vergeet het maar hoor, al steel je al de vier de wielen, die honden geven geen kik!! 
 
 
Maandag, 10 september 2012. 
 
Proficiat aan het bruidspaar!! 
 
Na de nodige felicitaties vertrekken we 
richting Domain des Auvrays, waar een 
ontbijt op ons staat te wachten. De koffie 
blijkt vergif te zijn (voor mijn maag dan hè), 
maar het stokbrood smaakt prima.  
We overleggen met Wim wat we graag 
willen gaan doen en vertrekken rond negen 

 

 



uur, richting de velden. We hebben wedstrijdhonden bij ons en jonge honden. Voor iedere hond  
wordt tijd gemaakt en een situatie gecreëerd op het niveau waar de hond aan toe is. Zo komen alle 
honden veelvuldig onder wild en wordt er getraind op zoekwijze, steadyness, koppellopen en voor de 

jonge honden, het vinden van wild aan de lange 
lijn. Het is leuk om te zien dat alle honden, ieder 
op zich, een stapje vooruit gaan. 
De lunch wordt ook op het Domein gebruikt en 
na de middag, komen alle honden weer aanbod. 
De dag wordt afgesloten in een restaurantje met 
een eenvoudige maaltijd. 
 
 
 
 
 

Dinsdag, 11 september 2012. 
 
Ook vandaag gaan we de bieten weer in. Het weer is helaas niet zo mooi als gisteren en we hebben 
zelfs ons regenpak uit de auto moeten toveren. Gelukkig regent het niet de hele dag en al deed het 
dat wel, dan hadden we toch gewoon door gegaan.  Honden mensen (lees “mafkezen”) hou je niet zo 
snel tegen.  
Ook vandaag komen alle honden weer veelvuldig voor wild. Je ziet in de loop van deze tweede dag, 
de honden gewoon groeien, doordat ze nagenoeg bij iedere loop succes hebben. In Nederland 
worden de trainingsmogelijkheden steeds kleiner en je merkt gewoon, dat vooral jonge honden bij 
het gebrek aan wild achteruit gaan en geregeld hun interesse verliezen. Het is dan ook super om te 
zien dat bv. Guus steeds mooiere arrêts begint te maken en ook echt staat. We hebben deze twee 
dagen veel met hem gewonnen. We hadden hem niet willen inschrijven voor de najaars wedstrijden, 
maar na wat we hier gezien hebben, willen we het toch maar proberen op een paar wedstrijden. Wie 
weet of het wat brengt. 
Helaas is vandaag ook weer veel te snel voorbij en komt de rit huiswaarts weer in zicht. Om een uur 
of zes nemen we afscheid van Wim en spreken met hem af dat we in het voorjaar zeker terug komen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

Guus 

Nora 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Timco 

Joker 


